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Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 7-2014. 

Maandag. Geen bijzonderheden. 

Dinsdag. Geen bijzonderheden. 

Woensdag. De ba van 101 Gnbat komt op bezoek om mijn ervaringen, opgedaan in Burundi, aan te horen. 

Donderdag. Geen bijzonderheden. 

Vrijdag. De genisten en militairen van het Gnkbat komen terug uit Burundi en landen om 05.00 uur op Schiphol. 
Lkol Brosky, bc van 400 GnkBat verwelkomt de eenheid ook namens c-101Gnbat, lkol Ed Caelen. Uiteraard 
hebben we op Schiphol met de club het Mineurslied gezongen. Mannen en vrouwen, welkom in Nederland en 
geniet van je verlof. 
Vervolgens rap weer terug naar Vught, IJzeren Man. Daar stond de klas VTO-KMA-Gn gereed om te kunnen 
aanmeren bij het regiment, het is immers de laatste dag van hun eindoefening. Na het aanmeren volgt nog de 

laatste opdracht, het als groep nemen van de hindernisbaan op de Lunettenkazerne met als resultaat het in 
ontvangst nemen van het “genie baretembleem”. 
De laatste happening van deze dag vindt plaats op de schietbaan te Roosendaal. De toekomstig genisten van de 
NLDA (in de oudheid de KMA) houden daar hun jaarlijkse schietdag. Daarbij zijn diverse genodigden, militair en 
burger. Ook de rc kon nog net een deel van de middag meemaken. De rc en de “boxjongste” hebben ervoor 
gezorgd dat de dag toch met de het Mineurslied en genieborrel kon worden afgesloten. 

Volgende week. 

 Tsjechische genisten zijn op bezoek op het OTCGenie o.l.v. 101 Gnbat; 

 de VTO-KMA Gn krijgt het behaalde certificaat en worden beëdigd; 

 kap Ruud Bakker gaat met FLO. 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

 


