
 Geniebieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding 
 

Het Regiment Genietroepen vierde in 2024 haar 275-jarig bestaan en dat was reden genoeg om een 

feestje te b(r)ouwen. Want wat is een feest zonder een goed biertje? Negen unieke bieren, speciaal 

gebrouwen voor ons Regiment. Proef de Marktentser, de Mineur, de Sappeur, de Fortificant, de 

Torpedist, de Pontonnier, de Genist en de Genieveteraan. En voor de meest complete  afdronk: de 

SODEJU! 

 

De grote vraag naar deze bieren heeft gezorgd dat het niet bij een eenmalige actie in het Jubeljaar 

2024 is gebleven maar dat het een blijvend initiatief is in samenwerking met de Brouwerij Strijder, ons 

regiment en het Geniemuseum.  

 

Onze bieren 
 

Torpedist 

De Torpedist van vroeger was verantwoordelijk voor het leggen van watermijnen. Deze traditie is 

overgenomen door de genieduiker. Die voert alle taken uit onder water. Verkenningen, het ruimen en 

het leggen van hindernissen en het aanleggen van constructies onder water. 

Bij het  uitvoeren van gevaarlijke duikoperaties, is precisie en techniek zeer belangrijk. Dat geldt ook 

voor de wijze waarop dit bier is gemaakt. 

 

Proef en ontdek de verfrissende kracht van dit witte bier, gebrouwen door brouwerij de Strijder. Een 

eerbetoon aan de moedige mannen en vrouwen die hun leven op het spel zetten tijdens het uitvoeren 

van hun taken onder water. 

 
Sappeur 

Ontdek de krachtige en authentieke smaak van onze Sappeur tripel, geïnspireerd op het 

vastberadenheid karakter van de legendarische sappeurs. Moedig gingen zij vooruit om hindernissen 

te ruimen en de weg te banen voor het oprukkende leger. 

 



Vroeger met een imposante kolbak, een wit lederen voorschoot, witte handschoenen, een 

sappeursabel en de grote zware bijl. Nu met specialistisch gereedschap, een goed getraind oog om 

hindernissen en verborgen explosieven te ruimen. 

 

Net als de sappeurs is de tripel intens en vol karakter. Het bier heeft een diepe amberkleur en een 

aroma van fruitige hoppen met een stevige en kruidige smaak. Perfect om te genieten na een lange 

dag hard werken. 

 

Durf jij het aan? 
 
De genist 

Ontdek de frisse en geméleerde smaak van de Saison, geïnspireerd op de veelzijdige Genist. 

Met  een brede technische kennis in staat zijn om onder moeilijke omstandigheden snel oplossingen 

te bedenken en uit te voeren. Ze zijn denkers én doeners, fysiek goed getraind en mentaal ijzersterk. 

Ook dit bier is een echte allrounder met een frisse en fruitige twist door de Amerikaanse hoppen die 

zijn gebruikt. Net als de specialisten binnen het Regiment, heeft de Saison ook een geheel eigen 

karakter. 

 

Een compagnon waar je altijd op kan vertrouwen. 

 

Sodeju 

De Nederlandse krijgsmacht strijdt voor vrijheid en veiligheid. De Koninklijke Landmacht doet dit op de 

grond. De Genie ondersteunt gevechtsoperaties en vredesmissies. En biedt humanitaire hulp bij 

rampen. Op de Genie kun je bouwen, altijd en overal ter wereld. 

Genisten zijn vakkundig, efficiënt, breed inzetbaar en gebruiken hun talent om opdrachten in binnen- 

en buitenland te volbrengen. Kameraadschap staat centraal en de Genie staat altijd paraat. Genisten 

banen de weg. 

Traditioneel schenkt het Regiment Genietroepen Brandewijn. Dus is de special edition met Brandewijn 

infused. Dat zorgt voor een krachtige en unieke smaak. De smaak van kameraadschap, ''Sodeju!''. 

 

Marketenster 

"(...) en moeder de wasvrouw staat aan de deur. Dat is de roem van elk Mineur, dat is de roem van elk 

Mineur. Sodeju!" 

 

Gekleed in de kleuren van het Regiment, was de Marketentster een onmisbare schakel tijdens de 

veldtochten. Zij was verantwoordelijk voor het bieden van comfort en verzorging aan militairen. Ze 

speelde  een belangrijke rol bij het verhogen van de moraal van de troepen. Zij bood steun en troost 

aan hen die van huis en familie waren gescheiden. 

 

Tegenwoordig is zij het symbool voor het thuisfront van de Genist. De marketentster van het 

Regiment  schenkt Brandewijn uit een eikenhouten vaatje in een glaasje zonder voet. 

De amberkleurige tint en volle smaak maken dit een echte 'troost' bier. Ontdek de kracht van het bier 

omarmt door de zoetheid van de Marketentster. 

 

Mineur 

In 1387 belegerde de bisschop van Luik het kasteel van Ravenstein aan de Maas. Hij liet 'koolgravers' 

(mijnwerkers) aanrukken om een tunnel onder de kasteelmuur te graven en deze met buskruit te 

vernietigen. Dit was de eerste keer in Nederland dat mijnwerkers werden ingezet. Het duurde echter 

nog 200 jaar voordat mijnwerkers officieel deel uit  gingen maken van het leger. 

Ook tegenwoordig zijn mineurs de specialisten in explosieven en worden zowel defensief als offensief 

ingezet. 

 



Mineur Blond zorgt in de mond voor een smaak explosie van fruitig hop en krachtig mout. Perfect om 

de muur van de dagelijkse sleur op te blazen. 
 
Genieveteraan 

Een Genieveteraan heeft zich ingezet voor vrede en veiligheid tijdens een missie ergens op de 

wereld. Soms met grote persoonlijke impact. Moed en doorzettingsvermogen stonden centraal. Dit 

vraagt om een bijzonder bier. 

 

Maak kennis met de subtiele smaak van de herinnering die terugkomt in dit Dubbel bier. Gebrouwen 

in een klassieke, Belgische stijl, donker van kleur en rijk van smaak. 

Een prachtig eerbetoon. Proef de complexe en volle smaak en weet dat je deel uitmaakt van een 

levende herinnering, "Sodeju!". 
 
Pontonnier 

Het overwinnen van waterhindernissen op het slagveld onder alle omstandigheden. Het bouwen van 

bruggen in risicovolle omstandigheden. In de voorste  linie om de mobiliteit van onze eigen troepen 

mogelijk te maken. Dat is de verantwoordelijkheid van onze Pontonniers. Vakmanschap, 

vastberadenheid, volharding en moed. 

 

Pontonnier Weizen is dat ambachtelijk gebrouwen bier dat recht doet aan het werk van de Pontonnier. 

Een brug slaan over troebel water om uiteindelijk te genieten van een prachtig bier met een hint van 

kruidnagel. 

 

Fortificant  

De fortificateurs waren veelzijdige ingenieurs die vestingwerken maakten en versterkten. Zij werden 

vaak ingehuurd als parttime krachten voor bouwprojecten tijdens veldtochten. 

Rond 1700 kwamen zij als officier in vaste dienst van het leger en werd het Korps Ingenieurs 

opgericht. De naam fortificateur bleef. De tradities van de fortificateurs zijn overgenomen door de 

genisten van het 101 Geniebataljon. Zij bouwen nu kampementen, slaan waterputten, bouwen of 

herstellen wegen. 

 

De Fortificant is gebrouwen door de ingenieurs van het bier. Een complex bier met een robuuste en 

een ingenieuze smaak. Het fundament onder al onze speciaal bieren. 

 

 


